— Welnu, Dokus, wat zegt ge er van? Hadt gij u daaraan ver-
wacht ?

— Neen, Jan, en gij?

— Ik ook niet! We hebben dus vandaag ons doel bereikt! Gij
zijt geen laat meer en ik ben ridder, ridder van iets met een zeel bij...

— Ridder van Strazeele, zegde Wanna,

— En wat is dat, moeder Wanna?

— Strazeele is een dorp, gelegen tusschen Hazebroeck en Bail-
leuil.

— Maar wat kan ik met dit dorp aanvangen? Ik heb liever de
duizend gouden stuivers, welke de hertogin mij beloofd heeft.

— Bij den eersten aanblik schijnt dit voordeeliger, lachte
Wanna, maar ik geloof dat het beter zou zijn, indien er tusschen de
twee te kiezen viel, de heerlijkheid van Strazeele te nemen.

— Waarom?

— Strazeele is een aanzienlijk dorp in een vruchtbare streek
gelegen. Het bezit een schoon kasteel. Dorp en kasteel worden uw
eigendom. Aan tienden en andere belastingen brengt de heerlijkheid
gewis ieder jaar een ronde som op.

— Die belastingen ken ik, moeder Wanna. Belasting op de
meubelen, op den grond, op de vruchten!...... Belasting op al wat
men maar verdenken kan! Welnu, die belastingen zal ik afschaffen
op mijn riddergoed !

Wanna en Alwina keken hem met groote oogen aan.

— Afschaffen, zegt ge?

— Natuurlijk! Denkt ge misschien dat ik van het zweet van
andere menschen zou willen leven?

— Maar ’t is toch overal het gebruik?

— Dat kan mij weinig schelen! Als ik te Strazeele kom zal ik
de zaken op mijn manier regelen. Tk roep al de boeren bijeen en zeg



JANZ NDEHVKEES

door C DE KINDEB




C. DE KINDER

De Wonderlijke lotgevallen

VAN

JAN ZONDER VREES

EEN XV° EEUWSCHE VERTELLING

PENTEEKENINGEN vAN EmiEL WALRAVENS

L. OPDEBEEK — UITGEVER — ANTWERPEN



